
Het is ramadan, tijd voor de miljoenen ‘vermiste’
moslims om zich als één hart te verenigen.

We leven momenteel in de Eind Tijd waarin miljoenen vermiste moslims vrouwen en kinderen over de hele
wereld, martelaren worden of ontnomen worden van hun recht op een normaal menselijk leven. Heden
beginnen kleine kinderen hun dag in Syrië, Irak, Afganistan, Yemen en Libië met het geluid van
exploderende bommen, duizenden moslims verkeren constant in levensgevaar, en proberen te overleven in
de grotendeels geruïneerde steden. Wie zou er naar een ander land willen emigreren en echtgenoot, kinderen,
moeder, vader, verleden en het land waar men is geboren willen achterlaten? Wie zou deze levensgevaarlijke
reis willen maken, dorstig en hongerig, met constant gevaar voor eigen leven? Wie zou het verlies van een
kind willen meemaken? Wat is er veranderd sinds het kleine lichaam van Baby Aylan voor de kust werd
aangetroffen, wiens foto slechts een paar dagen perspublicicatie kreeg? De hele wereld is stil en kalm, alsof
ze een film bekijken; ze blijven toekijken hoe de vluchtelingen in de zee verdrinken en martelaren worden.   

Als een Syriër die in het  oorlogsgebied leeft wordt gevraagd: “Wat voor invloed had de foto van Aylan op
u?”  onthult zijn antwoord de naakte waarheid over de wreedheid en geweld in Syrië: “Als een Syriër die tot
2015 in Syrië heeft gewoond, had het helemaal geen invloed op mij. In Aleppo, zag ik lichaamsdelen van
babies naar beneden hangen in bomen. We hebben al geruime tijd voor Aylan gehuild.”



Er zijn duizenden moslims die gedwongen worden om uit een groot aantal landen te emigreren, zoals Irak,
Afganistan, Palestina, Myanmar, Libië, Somalië, Sudan, Yemen, Centraal Afrikaanse Republiek, en vooral
Syrië. Deze mensen kiezen ervoor om hun leven te riskeren in een levensgevaarlijke reis, vluchtend naar een
ander land in plaats van in hun huizen te blijven in levensgevaar. Tientallen mensen verlaten hun huizen om
in een kleine opblaasbare boot op open zee uit te varen. In hoop op een beter leven, reizen ze in vrachtkisten
of hangen uit trein deuren. Zonder te weten wat de toekomst gaat brengen, proberen ze hun land te
ontvluchten door zich onder het prikkeldraad te graven. Alaa Houd, die 3 uur lang probeerde om naar de
Griekse eilanden te zwemmen nadat zijn opblaasbare boot begon te lekken, totdat de Griekse kustwacht hem
vond, legt uit dat hij niet bang was om dood te gaan:

 “Ik was niet bang. Omdat ik in de laatste jaren van mijn leven in Syrië dagelijks oog in oog stond met
de dood. Zwemmen in de zee is niets met wat ik heb meegemaakt in Syrië. In Syrië lopen mensen in de
straten en bommen beginnen op hen neer te komen.”

In 2011, toen de Arabische Lente begon, was het aantal vluchtelingen die hun leven verloren hadden alleen
al in de Middelandse Zee tussen de 1.500 en 1.900. In 2015 steeg dit aantal naar 3.772. Het aantal mensen
die hun leven verloren in de Middelandse Zee, in de eerste vier maanden van 2016, is 1.232. En in de laatste
5 jaar, verloren 25.000 hun leven in de Mediterrane Zee. Er waren ook duizenden vermiste mensen die niet
geïdentificeerd konden worden. Als we rekening houden met het feit dat er tot weinig of geheel geen kans is
dat deze mensen de Europese kust zullen bereiken, wordt er aangenomen dat deze 20.000 vermiste mensen
waarschijnlijk hun leven hebben verloren in de zee.  

In deze maand ramadan, terwijl het geschreeuw van onschuldige moslims over de hele wereld in de lucht
weergalmt, terwijl het Midden-Oosten gedrenkt is in een bloedbad, heeft elke moslim veel werk te verrichten
en veel om voor te strijden. Dit tijdperk, de Eind Tijd, is de tijd voor de moslims om wakker te worden; tijd
om zich bewust te worden. Het is tijd om zich te verenigen en onder één vlag samen te werken om tegen
deze wreedheid te strijden van deze systemen van de antichrist, door gebruik te maken van kennis. Het is
noch de Europese Unie, noch Amerika die een eind zal gaan maken aan dit leed van de moslims. Het zijn de
moslims zelf die een eind zullen maken aan dit leed, de moslims die zich met een gezamenlijk doel zullen
verenigen zonder onderscheid te maken tussen, Sjiiet, Sunni, Wahabi of Alawite waarbij eenheid en
broederschap met elkaar wordt gegarandeerd. Moslims die dezelfde God aanbidden en hartgrondig in
hetzelfde Boek geloven. Vrienden van moslims, beschermers en familie zijn weer moslims. Zonder tijd te
verspillen, moeten moslims zich ontdoen van sektarische en racistische gedachten, afstand nemen van
geschillen, conflicten en vijandschap, en we moeten ons zeker verenigen onder de kernwaardes van de
Qur’an. Omdat het de duivel was die deze oproer heeft gecreëerd, deze onrust tussen moslims, zijn het de
moslims die zelf hieronder lijden. Als de moslims zich als  één gaan verenigen, als één lichaam, als ze zich
als een geheel verzetten tegen het systeem van de antichrist, door gebruik te maken van solide kennis en
geloof, zal het niet meer nodig zijn om kleine lichamen te begraven.   

Deze ramadan is het tijd voor de 1.700.000.000 moslims om wakker te worden en zich als één te
verenigen. We moeten allemaal een overvloed van liefde tegen wreedheid creëren, door gebruik te
maken van verstand, met kennis, oprechtheid en beschaafdheid, en met een diepe liefde voor God, met
de geest van beschermers van elkaar. Met deze ambitie voor eenheid, zullen we geen enkele persoon
martelaar laten worden, verloren en vermist in de Islamitische wereld.

“En waarom zouden jullie niet vechten op de weg van Allah en (ter verdediging) van de onderdrukten
van de mannen en de vrouwen en de kinderen, degenen die zeggen: “Onze Heer, haal ons weg uit deze
stad, waar de mensen onrecht plegen en breng ons van Uw Zijde een beschermer en breng ons van Uw
Zijde een helper!” (Soerah An Nisa’, 75)
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