DE GEDACHTE DAT “ALLE JODEN
VERVLOEKT ZIJN”,1IS IN STRIJD MET DE
KORAN. ALLAH GEBRUIKT DEZE
UITDRUKKING ENKEL VOOR ONGELOVIGE
JODEN.

Een jongeman schrijft: “alle Joden zijn vervioekt”. Hij heeft het verkeerd voor. Ze lezen de Koran
niet aandachtig. Ze denken oppervlakkig, als ze aandachtig zouden lezen, zouden ze weten dat er
geen dergelijke onrechtvaardige bepalingen van Allah kunnen komen, Allah zegt is Soera al-Roem
vers 30: , “elk kind geboren wordt met een islamitische natuur”.

“Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur
naar welke Allah de mensen heeft geschapen....”

Daarna maakt hun familie hen ongodsdienstig of belijder van een andere godsdienst. Elk kind
wordt geboren als een moslim. Hoe zou een kind vervioekt kunnen geboren worden?
Dat past niet bij de rechtvaardigheid van Allah. Mensen kennen het bestaan en de
eigenschappen van Allah niet. Ze denken dat Allah zogezegd een dergelijke onrechtvaardigheid
zou doen. Het kind zou vervloekt geboren worden, zonder dat hij er iets aan kon doen.
Hij zou vervioekt worden zonder dat hij iets misdoet. Wat hij ook doet, hij zou nooit van
deze vloek afgeraken. Het verwachten van zo een onrechtvaardigheid van Allah is het
niet begrepen hebben van Allah. Iemand die oprecht in Allah gelooft, zou dat niet zeggen. Kun
je die verzen eens voorlezen, Ebru? InshaAllah.

Ebru Altan: Soera al-Baqara, vers 88. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan. “"En zij
zeiden: "Ons hart is verhuld." Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervioekt.
Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.”

Adnan Oktar: Kijk. Dit vers is duidelijk als je het aandacht beluisterd. Ze letten niet op.

Waarom zijn ze vervloekt? Door ongeloof. Hij vervloekt als ze niet geloven. Ongelovigen gaan naar
de hel, als ze geen berouw tonen. Als Allah hen niet vergeeft, gaan ze naar de hel. Ze zijn dus
vervioekt. Allah stelt de voorwaarde voorop van “ongeloof”. Almachtige Allah zegt niet: “Ik
heb alle Joden vervioekt”, maar: “degenen die niet geloven”. Vele jongeren en mensen die
zich voordoen als geleerden, begrijpen dit verkeerd en gebruiken dit voor vijandigheid tegen
Joden, of om propaganda te voeren tegen hen. Laten we verder gaan.

Ebru Altan: Een ander vers, Soera an-Nisa vers 155. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de
satan. "Om hun schending van hun verbond en de verwerping van Allah's tekenen en het
ten onrechte doden van de profeten en omdat ze zeggen: "Onze harten zijn gesluierd”
(heeft Allah hen vervloekt).

Adnan Oktar: Allah somt zaken op die haram zijn, en zegt “hierdoor”. Wie deze daden uitvoert,
gaat sowieso naar de hel. Wat is het oordeel voor iemand die dat niet doet? Waarom zou hij
vervloekt zijn? Allah legt de voorwaarde, “wie dit doet, is vervloekt” zegt Hij. Laten we verder
gaan met het vers.

Ebru Altan: "Neen, Allah heeft deze wegens hun ongeloof verzegeld, derhalve geloven
Zij slechts weinig;

Adnan Oktar: Allah zegt in het vers: “"weinig”. Dus er zijn ook gelovigen onder hen. Ze
waren toch allemaal vervloekt? Allah zegt in een ander vers “de meeste mensen geloven niet.”



‘Geloven niet” betekent: “zijn vervioekt”, de meeste mensen zijn vervioekt. Allah zegt: “de meeste
mensen geloven, en van de degenen die geloven, zijn er slechts weinig die geloven zonder
afgoden te hebben.” Dan zijn zij ook vervloekt. Maar “een klein deel” zegt Almachtige Allah
“is op de juiste weg”. Ze waren toch allemaal vervloekt? Of niet? Als zelfs een persoon
buiten dat oordeel valt, betekent het dat ze het verkeerd begrepen hebben. Allah zegt dat
een klein deel in bevrijding is. Iemand die gelovig is en mooie morele waarden nastreeft en
zich houdt aan de oordelen van Allah, is —ook als hij/zij een Jood is- in bevrijding. Wie
strijdt tegen de oordelen van Allah, is vervloekt. Veel mensen begrijpen dit verkeerd. Lees nog
eens dat eerste vers. In het vervolg daarvan staat dat ook.

Ebru Altan: Soera al-Baqara, vers 88. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de satan. “En zij
zeiden: "Ons hart is verhuld." Neen, Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervioekt.
Weinig is derhalve hetgeen zij geloven.”

Adnan Oktar: “"Vanwege hun ongeloof”. Wat zegt Allah in dit vers? “Een klein deel gelooft”.
Is dat klein deel dan vervioekt? Allah zegt dat ze geloven. Hoe kunnen ze tegelijkertijd
geloven en verviloekt zijn? Dus ze zijn niet allemaal vervloekt. Wie aan onrecht en
immoraliteit doet en strijdt tegen de oordelen van Allah, wordt vervioekt. Wie dit doet gaan naar
de hel. Mensen gaan naar de hel omdat ze vervloekt zijn door Allah.

Aylin Kocaman: Er zijn ook mensen die zeggen dat ze moslims zijn, en die dat toch doen.

Adnan Oktar: Wie moslim is en Allahs oordeel niet volbrengt, gaat ook naar de hel. Zij zijn ook
vervloekt. Een darwinist, communist, moslim, christen of jood die het oordeel van Allah niet
volbrengt, is vervloekt. Het is niet juist om dit enkel te richten naar Joden, of dit te vertellen alsof
het over alle Joden gaat. (12 januari 2013, A9 TV)
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