De hoofddoek maakt deel uit van de islamitische
godsdienst, maar men moet respect tonen voor
iedereen, zowel voor degenen die een drager, als
voor degenen die geen dragen

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktar op 28 oktober 2010 op Kahramanmaras Aksu en
Kackar TV

ADNAN OKTAR: Veel van onze broeders en
zusters hebben ons vragen gesteld over de
hoofddoek, maar volgens mij wordt de hoofddoek
vermeld in de Koran. Volgens mijn eigen geloof
moet hidjab er zijn. Maar ik respecteer ook mijn
broeders en zusters die er anders over denken.
Dus ik zet niemand onder druk door hetgeen ik
zeg op te leggen. Als iemand zegt “ik heb een
andere mening” zoals bijvoorbeeld: ik geloof niet
dat zoiets vermeld wordt in de Koran, heb ik daar
ook respect voor. Het is dus geen bizar geval, ik
ga hen daarvoor niet tegenspreken. Een
wahabitische broeder kan bijvoorbeeld een
mening hebben, die niet in overeenstemming is
met mijn geloof, hij kan zeggen dat hij de Koran op een andere manier interpreteert, ik heb daar
respect voor. Een sjiitische broeder kan ook een andere interpretatie geven, ik heb ook respect
voor hem. Maar ze zijn allemaal mijn broeders, ik hou van hen allemaal. We zullen uiteindelijk
verschijnen voor Allah, we hebben weinig tijd, we hebben 70 jaar. Binnen 70 jaar zullen alle
religies aflopen inshaAllah. Daarom moeten we een begripvolle, zorgzame, volwassen en
vriendelijke houding aannemen. Sommigen kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze helemaal niet
geloven. Ik respecteer hen ook, zij zijn ook mijn broeders, ik bid opdat ze beter worden. Maar
iemand zonder hoofddoek dwingen, onder druk zetten of beledigen; of iemand vanwege haar
hoofddoek beledigen en vernederen, is heel lelijk. Ik herhaal dit meermaals omdat het belangrijk
is; telkens vriendelijk en met respect. Ik zeg ook dat een sluier erg mooi past bij een vrouw, jullie
verwachten het misschien niet van me, ik zie er misschien modern uit, maar ik vind een sluier
heel erg mooi. Het past heel goed bij een vrouw, het is heel mooi. En ik geloof dat de hoofddoek
vermeld wordt in de Koran. Ik geloof ook dat het deel uitmaakt van de soenna. Maar mijn zusters
dragen bijvoorbeeld geen hoofddoek, ik hou zielsveel van hen. Wat ze ook denken, ik heb respect
voor hen..
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